Aan: gemeenteraad van Oldebroek

Betreft: ontslag wethouder B. Engberts

Datum 3 juni 2025

Geachte raadsleden,

Heden heb ik als wethouder van de gemeente Oldebroek mijn ontslag aan het college kenbaar
gemaakt tijdens de B&W vergadering met als agendapunt: Beleidsregel Evenementen 2025.

Het stuk geeft een verruiming op het gebruik van de Zondag in de ochtenduren. Maar geeft daarmee
juist meer inhoud aan het schofferen van de zondagsrust niet alleen betreffende de omwonenden
met overlast en het bemoeilijken voor de deelnemers van het evenement tot het eigenlijke gebruik
van de door God ingestelde dag, maar bovenal laakt het Gods inzettingen, die Hij ons gegeven heeft
ten goede en tot nut van de gehele samenleving.

De SGP-fractie en collegelid hebben in de afgelopen tijd op diverse wijzen getracht inhoudelijk
richting de coalitie en in het publieke debat, hierover met elkaar in gesprek te zijn en daarbij onze
zorg, moeite en onoverkomelijk bezwaar ten aanzien van deze ontwikkeling te delen. Dat er in het
voarstel meer ruimte gegeven wordt aan de organisatoren en deelnemers dan aan een aanzienlijk
deel van de inwoners van Oldebroek (35%) die juist aangegeven hebben geen voorstander van
verruiming te zijn en de sluitingstijd voor 0:00 uur te willen blijven hanteren. Stemt ons verdrietig en
doet veel pijn.

Omdat de verantwoordelijkheid als deelnemend collegelid mij zwaar drukt en door dit besluit een
last op legt, waarvoor ik niet de verantwoordelijkheid kan dragen. Noodzaakt dit mij om per direct
mijn ambt als wethouder neer te leggen.

Graag had ik de mogelijkheid willen benutten om deze periode 2022-2026 in de mooie gemeente
Oldebroek af te ronden, maar vind daarvoor per heden geen ruimte meer en daarmee geen
vrijmoedigheid voor mijzelf. Toch doe ik daarom de oproep aan u allen, zoals in het ambtsgebed
verwoord staat. "Almachtige God, wij bidden U, geeft Uw zegen over onze vergadering, verlicht onze
geest en leidt onze beraadslagingen, opdat wij onze plicht doen en de belangen van de gemeente
Oldebroek met alle kracht bevorderen. Wij dragen U onze arbeid op tot Uw meerdere eer en tot heil
van onze gemeente. Amen."

Tenslotte mag u elke keer kijken op en hopelijk instemmen met de spreuk in de raadszaal: "Wijsheid is
beter dan macht’ ....welke ook in slechts enkele woorden uitdrukking geeft aan dat gebed.

Hoogachtend,




